HET WASVROUWTJE

Lodelijntie is een heel schoon konijntie. In haar huisje blinkt
alles als een spiegeltje. En raad eens wat ze het allerleukste
vindt? Precies, de wasdag!

Op die dag zingt ze het hoogste lied. En als alles tenslotte
vrolijk aan de lijn wappert, kijkt Lodelijntje trots naar al die
schone hemdies, broekjes en kousen.

En nu maar hopen dat de wind de was snel droog blaast!
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BOOTJE VAREN

Tante Moniek is een dagije vit. Neef Peter heeft haar
vitgenodigd om mee te gaan varen op het meer.

Heerlijk vindt ze dat! En ze boffen, want er is geen wolkje
aan de lucht! Tante Moniek heeft haar kleurige parasolletie
opgestoken. En neef Peter? Zijn bolletie wordt beschermd
tegen de zon door zijn hoed. Zachtjes glijdt het bootje over
het water. Een visje steekt zijn kop omhoog en hapt lucht ...
In de verte zwemt er een eendje. Wij glijden net zo over het
water als dat eendje, denkt tante Moniek.
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FILM

De dieren van de dierentuin hebben een
dagie vrij. Vandaag mogen ze zelf kiezen
wat ze willen doen. Maar dat is moeilijk!

- Als de mensen vrij zijn, gaan ze vaak
naar de dierentuin, peinst de aap. Maar
daar is voor ons natuurlijk niets aan ...

- [k weet het! Laten we naar de bioscoop
gaan, zegt de giraf. Daar zijn we nog
nooit geweest!

Ze vinden het allemaal een geweldig idee.
Daar gaan ze. Ze lopen door de straten
en bij een grote bioscoop staan ze stil. Al
snel vinden ze allemaal dat het de dieren-
film moet worden. Als het grote licht in de
bioscoop vitgaat, knijpen ze elkaar in de
pootjes. Dat wordt spannend!



BELLEN BLAZEN

Boris heeft een grote kom zeepsop van

ziin moeder gekregen om zeepbellen te
blazen. Maar de bellen spatten steeds

stuk. Boris kijkt heel beteuterd.

- Je moet zachtjes blazen, zegt moeder,

die Boris vanuit haar keukenraam in de

tuin bezig ziet.

Oh ja, nu lukken ze steeds beter. Dodijn

het muisje klapt in haar handijes van plezier:
- Goed zo, Boris!

MIMIE EN PLUISJE

Mimie de kat zit altijd achter Pluisje het muisje aan.

Maar gelukkig is het muisje heel slim. Weet je wat ze heeft
gedaan? Ze heeft een foto van een muisje bij de uitgang
van haar holletie gezet. De kat denkt dat het Pluisje is en ligt
op de loer. Slimme Pluisje kan nu ongemerkt uit een ander
gaatje naar buiten komen.
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DE DRAAK

Heel lang geleden leefde ridder
Roland in een land waar het
altijld koud was. Toen hij op een
dag in zijn kasteel zat te rillen van
de kou, hoorde hij een enorm lawaai.
Geschrokken keek hij naar buiten.
Daar zat een grote, groene draak.
Ridder Roland greep zijn zwaard
om de draak te kunnen verslaan.

. _. Toen de draak de ridder zag staan,

“\ begon hij te huilen:

- - Dood me niet, zei hij. k doe niemand

3 \' kwaad. lk zou zo graag eens een
t) echte vriend willen hebben.

h - Kom maar bij mij wonen, zei de ridder.
Zo kreeg de draak een echt huis en een
goede vriend. En sinds die tijd was het in
het kasteel behaaglijk en warm, want
de groene draak kon vuur spugen.

Zo had ridder Roland het nooit

meer koud!

P 5, "
LA ‘\ A
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Op de boerderij begint de dag al heel vroeg. De haan
heeft bij de eerste zonnestralen alle dieren wakker
gekraaid. Bul de stier steekt nieuwsgierig zijn kop

over het hek. Bello de waakhond blaft vrolijk, alsof

hij zeggen wil: fijn, een nieuwe dag! Moeder eend pikt
in het gras en snatert naar haar kuikens dat ze bij haar
moeten blijven. Ook Bles het paard en de familie schaap
kijken vrolijk. Het lijkt wel of ze allemaal ergens op
wachten. Dan gaat de deur van de boerderij open. Daar
komt boer Bernard aangestapt. Lachend kijkt hij rond.

- Dag dieren! zegt hij. Even geduld, hoor. Jullie ontbijt
komt er aan!
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BELLO IS JARIG

Wat gebeurt er daar toch op het weiland? Alle dieren
hebben hun koppen bij elkaar gestoken. Alleen Bello
niet, die zit een eindje verderop. Er is iets aan de hand ...
- Weten jullie al iets? fluistert Krulstaart.

- Sst, niet zo hard! zegt Bles. Straks hoort Bello het
en het moet een verrassing blijven. Wat zullen we
hem voor zijn verjaardag geven?

- Een ei maakt iedereen blij, snatert Nina de eend.

- [k weet iets beters! brult Bul net iets te hard.

We stoppen vers stro in zijn hondehok, dan heeft

hij voortaan een warm holletie om in te slapen.
Natuurlijk doet Bello alsof hij niets gehoord heeft.
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BOLLIE EN FLADDER

Bollie het beertje heeft een vriendje.
Hij heet Fladder de vogel.

Bollie heeft hem op een koude
winterdag gevonden met een
gewond vleugeltje. Die arme
Fladder was er slecht aan toe,
maar het beertje heeft hem
goed verzorgd en nu is hij bijna
beter. In het huisje dat Bollie
voor hem heeft gebouwd, is het
gezellig en zijn buikje is steeds
gewuld. Als Bollie zijn eten

komt brengen, vliegt Fladder
snel naar hem toe.

- Hallo! piept hij vrolijk.

- Dag! zegt Bollie, ik heb
pinda’s voor je. Fladder

is blij. Niet alleen met de
pinda‘s, maar ook met
zo'n lief vriendje.
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DE TENNISWEDSTRIJD

Nik en Rik zijn tweelingbeertjes. Vandaag zijn ze jarig.
Van mama en papa hebben ze tennisrackets en een

bal gekregen. Nu zijn ze in het bos om een partijtie te
spelen, maar ze hebben geen net ...

- Hoe kunnen we nu een wedstrijd spelen? vraagt Rik
aan Nik. Dan komen de konijnenvriendjes met een idee.
- Die dikke boomstam kunnen jullie als net gebruiken,

roepen ze.
De wedstrijd kan beginnen met Roodstaart als scheidsrechter.




HET VOGELNESTJE

Achter In de tuin staat een boompje

IN €en grote pot. Dat is van Hansje.

Hij geeft het af en toe water.

En weet je wat er gebeurd is?

Een vogeltje heeft nu juist dit boompije
vitgekozen om er zijn nestje in te
maken. Hansje is er maar wat trots
op. Voorzichtig tilt hij het boompije op
en zet het op een zonnig plekje. En het
vogeltie? ... Dat zingt een vrolijk lied.

BlJ-DE-TIJD

Als je horloge kapot is, of als de
klok stil staat, moet je naar Rob
het konijn gaan. Die zorgt ervoor
dat al die uurwerkjes weer gaan
lopen. De hele dag zit hij over
veerties en radertjes gebogen.

Hij is zo hard bezig, dat hij
helemaal de tijd vergeet. Het is
maar goed dat zijn vrouwtje hem
voor het eten roept. Zij heeft zoveel
klokken om zich heen, dat ze altijd
weet hoe laat het is.
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DAAR KOMEN DE MUZIKANTJES

2~

Wie houdt er niet van muziek? ... Langstaart de muis kan

er geen genoeg van krijgen. Hij is zo dol op muziek, dat hij
samen met zijn vriendjes een echt orkest heeft. Hij is zelf

de dirigent. De tijger speelt viool, de leeuw slaat op de trom
en de beer blaast op de hoorn. Ze moeten nog veel oefenen
voordat ze een uitvoering kunnen geven.

Als Langstaart een foutje hoort, tikt hij met zijn stokje en zegt
heel deftig:

- Stop vrienden, dit doen we nog eens over.
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EEN LEUK SPEL

Kegelen vinden de berenbroerties Pim en Wim het
allerleukste spel dat er bestaat. Ze hebben net hun
kegels weer rechtgezet als meneer schildpad voorbij
komt op ziin dagelijkse wandelingetie. Zoals altijd blijft
hij even bij het kegelen kijken.

Pim is aan de beurt, hij gooit in &én keer vier kegels om.
- Niet slecht broertje, zegt Wim.

- Wie wint er? vraagt Loes de mol. Pim en Wim halen hun
schouders op. _

- Ze spelen voor de lol, legt meneer schildpad uit.
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DE KLEINE
KANGOEROE

Spring is een kleine, jonge
kangoeroe. Het is zijn eerste
lente en hij kijkt zijn ogen

vit. Elke dag huppelt hij rond
en kijkt met verbazing naar
de andere dieren in het bos.

- Wat zijn jullie allemaal mooi,

roept hij.

- Maar jij bent ook heel
bijzonder! roept een
fladderend vlindertje.

BRAMENJAM

Jam, daar likken de twee muisjes
Floortje en Doortje hun vingertjes

bij af. Vooral bramenjam is favoriet.
Dit jaar gaan ze zelf jam maken!

Aan het eind van de zomer gaan

ze bramen plukken.

- Daar aan de bosrand staan er veel,
wijst Floortje. Gretig loopt ze op de
struiken af.

- Au! Au! gilt ze ineens.

- Wat is er? vraagt Doortje.

- Ik heb me geprikt! huilt Floortje

en ze houdt haar vingertie omhoog.
Doortje trekt de doorn eruit. De zusjes
plukken nu heel voorzichtig verder.
Als het mandije vol is, gaan ze naar
huis. Floortje met een schrammetije,
maar dat is ze gauw vergeten als ze
aan de heerlijke jam denkt.




DE MUZIKANT

Elke woensdagmiddag is het een beetje feest. Dan komt
de muzikant in het straatie waar Anja en Joep wonen. Hij
speelt hele vrolijke liedjes. Zijn hondije heeft een slof in
zijn bek, waar hij de centjes in ophaalt. Er gaat geen
woensdag voorbij of de kinderen gaan even naar de
muzikant luisteren. Mama geeft Anja en Joep altijd

een centje mee. Vandaag vraagt de muzikant:

- Zal ik eens een liedje spelen dat jullie allebei

kennen? En dan speelt hij: ‘Hoedje van papier’.

Joep maakt een dansje op de maat en Anja klapt

in haar handjes.
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KLEINE SNOEZEPOES

Het kleine katje van Marcel en

Annet heet Snoezepoes.

Het is een lief beestje, maar het

moet nog veel leren. Hij mag
bijvoorbeeld niet aan de stoelen
krabben, of in de gordijnen hangen.
Hij is nog z6 klein en speels, dat hij
geen gevaar ziet. Op een dag gaat hij
achter een vogeltie aan, dat in een
boom zit. Daar hangt hij nu en
miauwt van angst : hij durft niet

meer naar beneden. Gelukkig heeft
Marcel gezien wat er gebeurd is. Snel
haalt hij het katje vit de boom.

- Kleine, domme Snoezepoes! zegt hij.
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TWEE EMMERTJES WATER HALEN

- Twee emmernes water halen
water heerlijk helder.
Daarna maal ik koffie en neem
ik honing uit de kelder.
Lekker mijn maagije vullen,
tionge, wat zal ik smullen!
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DE LEESLES

De dieren uit het grote bos hebben een probleempie. Ze
willen graag leren lezen, maar ze hebben nog niemand
kunnen vinden om het hun fe leren. Rex de leeuw is de
enige die lezen kan, alleen heeft hij overdag geen tijd.

- Als jullie dat willen, geef ik jullie ‘s avonds les, zegt Rex.

- Dat is heel aardig van je! antwoordt Oscar de neushoorn,
maar dan is het donker.

- Wij hebben nog een grote kaars! roepen de apen lJip

en Joep. En z6 wordt het probleem van de dieren opgelost.
Zie je wat een prachtige kaarsenstandaard ze hebben

gevonden?
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STERRENHEMEL

Muizen komen graag te voorschin, oIs‘olle
kinderen allang in hun warme bedies liggen.
Sniffel is zo’n muisje. Wanneer het maantje
helder schijnt en de sterretjes flonkeren,

gaat Sniffel op weg met een vreemd opporaot.
Dat is een sterrekijker. Daarmee kan Sniffel al
die schitterdingetjes nog veel beter zien.

Ook vanavond zit hij bovenop een paddestoel te
turen naar de hemel. En als er een ster valt, mag
Sniffel een wens doen.




HET KLEINE BOS-FEETJE s

In dit mooie wiegie ligt een heel lief kindje te slapen. Ze

heet Elise. Het is dan ook niet zomaar een kindje. Ze is het
dochtertje van de bosfee. Elise is nog heel erg klein, maar

een vriendjes dat ze heeft! Alle dieren uit het bos zijn haar
kameraadies. Ze komen regelmatig bij Elise kijken. Het hertje,
het egeltie, het koniintje en het eekhoorntie kunnen bijna niet

wachten fot Elise groot genoeg is om met hen te spelen.
Slaap maar lekker Elise, want van

slapen word je groot!




OP EEN
ONBEWOOND EILAND

Ronald de vos heeft al zijn spulletjes bij elkaar
gepakt en is vertrokken. Ver weg van iedereen,
naar een onbewoond eiland. Telkens als hij in
de grote stad een gezellig wijsje op zijn banjo
tokkelde, was er een buurman die tegen de
muur bonkte, of een voorbijganger die zijn
vingers in zijn oren stak. Hier op dit eiland

kan hij net zo veel en net zo hard spelen als

hij wil. En hij speelt dat het een lieve lust is!




DROMEN
ZIJN BEDROG

Prop houdt van veel en lekker
eten. Vooral van zoetigheid.
Jammer dat je er zo dik van

- wordt en dat het niet goed is
voor je tanden en kiezen.

Op een nacht droomt Prop

van een reusachtige ijssorbet.
Snel haalt hij een lepel om

aan al dat lekkers te beginnen.
Dan wordt hij wakker. Weg ijs!
Het was maar een droom, Prop,
en dat is eigenlijk maar goed ook!

DE SLAK

Kwekker het jonge eendje
gaat een eindje zwemmen.
Midden in de vijver ziet hij
een beestje dat hij niet kent.
Nieuwsgierig zwemt hij er
naar toe.

- Doe je mee ‘visjeduiken’,
vraagt Kwekker.

- Nee, lacht het beestje. Ik
ben een slak, ik zit liever
op een rots in het zonnetje!



BROODJES BAKKEN

Als moeder beer het brooddeeg klaar heeft, geeft ze
haar dochtertie Annemiek ook een stukje deeg.

- Weet je wat kinderen van dit deeg maken? Poppetjes!
vertelt moeder beer. Even later komt Annemiek trots
haar kunstwerk laten zien. En raad eens wat het
geworden is? Precies! Een lief klein beertje.

- Die is goed gelukt! bromt vader Beer.
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PIM IS PILOOT

Piloot worden! Daar droomt Pim de beer van. Maar je
bent niet zomaar piloot. Een vliegtuig besturen is nog
moeilijker dan autorijden. Je moet eerst leren waar [&
al die knopjes en wijzerties voor moet gebruiken.

Pim heeft erg ziin best gedaan en eindelijk is het zover:
hij mag voor het eerst alleen de lucht in. De enige die
met hem meegaat, is Kra de kraai. Die heeft nooit
geleerd voor piloot, maar Kra heeft dan ook geen

vliegtuig nodig om te vliegen.



DE WARME WANDELING

Oscar en Bolder maken een wandeling. Het is
verschrikkelijk warm, zelfs onder de parasols
lopen ze te puffen van de hitte.

- Een koele rivier! zegt Bolder.

- Mmm, antwoordt Oscar.

- Een glas limonade! vervolgt Bolder.

- Mmm, antwoordt Oscar.

- Een hele grote sorbet dan, zegt Bolder.

- Mmm, antwoordt Oscar.

- Waarom geef je geen antwoord? zegt
Bolder ongeduldig. Vind je het soms te
warm om te praten?

- Mm, mm! knikt Oscar.




DE WITTE DUIF

- Dag meneer duif! zeggen Annemiek en Greetje. Ben je
daar weer? Wat ben je groot en sterk geworden.

- Rrroekkoe, koert de duif tevreden. Annemiek en Greetje
kennen de duif goed. Toen hij klein was, viel hij uit zijin

nestie in de lindeboom in hun tuin. Ze hebben hem toen
weer voorzichtig in zijn nestje teruggezet. Nu hij groot en
sterk is, komt hij de twee zusies vaak een bezoekje brengen.

Het is net alsof hij wil zeggen: dank je wel!
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KNIKKEREN IN HET PARK

Knikkeren is een spannend spel vinden Ben en Karel. Als ze maar
even tijd hebben, gaan ze met hun zak knikkers naar het park.
Ben probeert de knikker van Karel te raken. Hij doet zo zijn
best, dat zijn tong een stukie it zijn mond steekt. Twee kleine
meisjes die met hun moeder een wandelingetie maken, blijven
stil staan bij de knikkerende jongens.

- Mogen we meedoen? vraagt het grootste meisje,

- Nee, knikkeren is geen spel voor meisjes! zegt Ben.

- Puh! antwoordt het meisje, met zulke flauwe knulleties willen
wij niet eens knikkeren! En met hun hoofdjes in de wind lopen
de meisjes weg ...




DE WATERPUT

Ido de eekhoorn gaat water
vit de put halen. Voorzichtig
laat hij het emmertje aan een
lang touw zakken.

- Oef! puft Ido. Ik hoop dat
het lukt.

- Zal ik het doen? vraagt een
vogelije.

- Dat is veel te zwaar voor jou,
lacht Ido. Maar weet je wat,
we doen het samen!

DE BLOEMEN
VAN BROM

~ Achfer het huisje van Brom

staat een grote ton. Die heeft hij

in het bos gevonden. Hij heeft er
een bloemenbak van gemaakt.

Wat is Brom trots op zijn tuintje!

- Mooi hé, bijtie! zegt hij vrolijk.

Brom weet heel goed wat dat bijtie
komt doen! Want bijties halen de
nektar it de bloemen. Daar maken
ze honing van ... en beren zijn
immers dol op honing!




BRRR, DAT IS NAT _

Boven in een holle boom
woont Madelief het konijntje.
Igor, haar vriendje, komt elke
dag een liedje voor haar
spelen op zijn gitaar. Vandaag
doet Madelief iets doms.
Zonder te kijken, gooit ze een
emmer water leeg. Die plas
water komt op Igor terecht, die
zojuist zijn mooiste wijsje

had ingezet. Arme Igor!

Hij is kletsnat ...

Maar denk je dat hij boos is?
Niks hoor, hij lacht er om.

- De volgende keer als ik een
liedje kom spelen, neem ik mijn
paraplu wel mee! zegt hij.

Hij vindt Madelief vast heel lief.



MOLENAAR EN BAKKER

In de oude molen woont Slim het koniin. Hij is molenaar.
Hij maalt het graan tot meel. Daarna brengt hij het meel
naar de bakker, die er brood van bakt. De bakker woont
zo ver weg, dat Slim altijd heel lang onderweg is. Maar nu
heeft hij er iets op gevonden: hij gaat z&If brood bakken!
Zijn eerste klant is juffrouw Adéle. Zij is ook heel blij, want
nu hoeft ze niet zo ver te lopen om een broodje te kopen!
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ROEL
DE RIDDER

De mama van Roel heeft een
spannend verhaal verteld over
een dappere ridder. Roel wil 0ok A
graag een ridder zijn. Met een
pannetje als helm en een meetla
als zwaard zit hij op zijn paard.

- Kom maar op als je durft!
roept hij luid. Ik ben de sterkste
ridder van de wereld.

In de keuken laat Roel zich aan
mama zien.

- Prachtig! zegt ze. Maar er
ontbreekt nog wat. Je hebt nog
geen schild en geen lans. Dan
geeft ze Roel het deksel van de
vuilnisbak en een bezem. Het
tafelkleedje knoopt ze om Roel
zijn schouder; dat is de ridder-
mantel.

- Zo Roel, nu zie je er als een
echte ridder vit! lacht ze.
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. HET CIRCUS

Pedro is een clown. Hij werkt bij het circus Bonanzi. Het is

een echte grapjas. Als hij in de piste komt, beginnen de
kinderen al te schateren van het lachen, voordat hij nog

maar één woord gezegd heeft. Geen wonder! Hij kan zulke
gekke bokkesprongen maken en zulke rare gezichten trekken,
dat je wel moéet lachen. Vandaag was het weer dolle pret.

Als de voorstelling is afgelopen, is Pedro nog niet klaar met
Ziin werk ... dan moet hij alle rommel opruimen.

- Als de mensen niet alles op de grond gooiden, had ik niet
zZoveel werk! zucht hij. En dit keer lacht hij niet!
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WAT EEN
MONSTER

Zie je dat griezelige monster?
Wees maar niet bang, hij doet
niemand kwaad. De vader van
Tim heeft hem gemaakt voor de
grote optocht. En nu de optocht
weer voorbij is, mogen Tim en
ziin vriendjes ermee spelen.
Wat hebben de jongens een /
plezier! Al weet Tim dat het geen |
echt monster is ... hij is toch wel
een beetje bang!
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KAPITEIN ZEEBONK

Het bootje van kapitein Zeebonk vaart naar verre landen
over de grote oceaan. Kapitein Zeebonk houdt van de zee.
Daar leven zijn echte vrienden.

Snetter de pelikaan bijvoorbeeld, die hem tijdens

Zijn reis altijd even gedag komt
zeggen. Of de dolfijnen, die gezellig
een eindje met het bootje mee-
zwemmen. De kapitein zwaait hen
gedag.

- Heerlilk om zoveel lieve vrienden
te hebben, peinst hij.




REGENT HET?

Miezemuisje heeft het
warm. Ze is onder de
bloemetjes gekropen om
zich tegen de zon te
beschermen. Plotseling
voelt ze een druppeltie en
nog een.

- Het gaat regenen! roept
Miezemuisje verheugd.
Ze kijkt omhoog en ziet
een klein meisje, dat de
bloemetjes water geetft.

- Gefopt! roept het meisie.

SIM DE
ZEEHOND

Het circus heeft zijn tenten weer
opgeslagen. Sim de zeehond is al
druk aan het oefenen. Met een bal
op zijn neus en een emmer vis op
zijn staart balanceert hij op een
tonnetije. Dat is heel moeilijk! Maar
het gaat goed en vanavond fijdens
de voorstelling zal iedereen weer vo|
bewondering klappen. En Sim? Hij
mag na afloop alle vis opeten!
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DE LUCHT IN

46
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Joep heeft op zijn verjaardag een prachtige
vlieger gekregen. Maar als hij naar het park
gaat om hem op te laten, is er geen wind.
Teleurgesteld pakt Joep de vlieger op.

- Wat is het probleem, jongen? vraagt een
vriendelijke meneer.

- Mijn vlieger wil niet de lucht in! zegt

Joep verdrietig.

- Daar weet ik wel iets op, kom maar mee,
antwoordt de meneer. Tot grote verbazing
van Joep neemt de man hem mee naar een
grote luchtballon.

- Als je daar de lucht mee in gaat, viiegt je
vlieger vanzelf mee! zegt hij. Wat heeft

die Joep een geluk. Eerst een viieger en nu
nog een vliegtochtje. Hij kan ook weer lachen!



WATERSKIEN

Hgt Is vakantie. Bruno en Ben, twee berenvriendijes,
ZIin samen op stap. Ze hebben een huisje aan zee
gehuurd. Bruno heeft zijin bootie meegenomen en
Ben zijn waterski's.

- Houd je goed vast! roept Bruno. Daar komt een
hele hoge golf.

- Joepie! gilt Ben. Het gaat fantastisch! Een grote
meeuw komt nieuwsgierig op het gejoel af.

- Straks ga ik de boot besturen en dan mag jij skién!
zegt Ben.

Wat een sportief stel! denkt de meeuw.
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HET CADEAU VAN PAPA

Feestjes zijn leuk, maar het is nog leuker als je cadeautijes
krijgt, vindt Herman. Als hij een pakie krijgt, weet hij niet
hoe snel hij dat moet uitpakken. Je weet maar nooit wat
er in zo’n mooi papiertie zit. Emmie, zijn Zusje, zit er
gezellig bij te kijken. En weet je wat Herman het mooiste
cadeautje vindt? De houten auto die papa zelf voor hem

heeft gemaak.
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BENNIE BEER,
DE COWBOY

' Met een cowboyhoed en
een lasso, voelt Bennie
zich een echte cowboy. Dat
zijn paard houten beentjes
heeft, geeft niets. Later, als
Bennie groot is, wil hij een
echt paard en dan gaat hij
boeven vangen. Net als in
de film! Daar droomt Bennie
nu al van!

DE REUZESPRONG

Grimmetie is een lief klein ezeltje. Het heeft altijd erg veel lol,
maar er is één ding dat hem een beetje verdrietig maakt:

hij heeft korte pooties! Zijn neefies, de veulentijes, kunnen
allemaal heel hoog springen. Dat zou hij ook zo graag willen!
Ziin vriendinnetje de vlinder weet raad:

- Je moet heel goed oefenen, iedere dag!
Dan lukt het je vast een keer, zegt ze.

En ja, het vlindertje krijgt gelijk. Op een
dag springt Grimmetie in één keer over
het hoogste hek van de boerderij!
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LANGOOR HET
VLIEGEND KONIJN

Langoor, Krulstaart en Dreumes werken bij het
circus. Elke voorstelling klimt Langoor in het
grote kanon. Op het sein van Dreumes steekt
Krulstaart de lont aan. Het konijn vliegt als
een levende kogel door de tent, waarna
hij wordt opgevangen in een net.
Het is spannend, maar ook wel een
beetje gevaarlijk en het geeft zo'n
knal, dat Dreumes en Krulstaart hun
handen voor hun oren houden.

-~  ——
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KIKKERVERDRIET

Verdrietig zit Kwaker de kikker op

het bl(_)d van een waterplant.

: Wat is er aan de hand? vraagt een
libel die hem een bezoekje brengt.

- Ik heb de laatste tijd te veel gekwaakt
en nu ben ik schor! fluistert de kikker
met een hees stemmetje.

- Dat is toch niet zo erg, dat gaat vanzelf
over! antwoordt de libel.

- Echt waar? vraagt de kikker zacht.

- Natuurlijk Kwaker, je hebt gewoon een
kikker in je keel! zegt de libel lachend.

GEZELLIGE
VERLICHTING

Zwartwitje de das is dol op lezen.
Elke avond pakt hij een boek vol
gezellige verhaaltijes en dan zit hij
met rode oortjes in zijn luie stoel.
Maar vandaag heeft hij pech. Zijn
leeslampie is stuk en hij kan geen
letter meer zien.

Daar weten zijn vriendjes,

de glimwormpjes, wel raad

op ... Zij komen hem

gezelschap houden!

Zo kan Zwartwitje foch lezen.

- Als je lampje weer stukis,

roep je ons maar! zeggen de
glimwormpijes.
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HET JASJE VAN
WOELER

Ben jij wel eens iets kwijtgeraakt? Nou, dan weet je wel hoe
vervelend dat is. Daar weet Woeler ook over mee te praten.
Vanmiddag heeft hij gezellig in het bos gespeeld. Hij kreeg
het z6 warm, dat hij zijn jasje even aan een tak heeft
gehangen en daarna is hij zonder zijn jasje naar huis
gegaan. Nu is het avond en loopt hij wéér door het bos.

Hij heeft een zaklamp meegenomen, zo ziet hij goed waar
hij moet lopen. Toch vindt hij het een beetje eng, hij hoort
van die vreemde geluiden! Gelukkig! Woeler boft ...

zijn jasje hangt er nog.
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DE ZANGWEDSTRIJD

Binnenkort is koning leeuw jarig. De dieren, die hem

graag een pleziertie willen doen, hebben besloten een
grote zangwedstrijd te organiseren. De konijnenfamilie
heeft een rustig plekie opgezocht om daar ongestoord

leoefenen.
Al snel zijn ze niet meer alleen ... .
Veel bosbewoners komen een kijkje nemen en luisteren

naar het konijnenkoor. Het klinkt zo goed, dat zelfs de

vogelties, die toch goede zangers zijn, ademloos luisteren.
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DE DIKSTE
EIKEL

Knibbel de eekhoorn lust
graag eikelties. Heerlijk vindt
hij ze. Vandaag heeft hij er
een heleboel verzameld en
naar zijn holletje gebracht.
Tevreden kijkt hij naar zijn
voorraadie. De allerdikste
eikels legt hij apart. Die

zijn voor zijn vriendinnetje
Bella, want ze is een beetje
ziek vandaag.

JOGGEN

Elke ochtend kun je Bertje
de beer een rondje zien
hardlopen. Voordat hij naar
school gaat, trekt hij zijn
joggingpak aan en rent

de straatjes door. Bertje wil
graag kampioen-hardloper
worden. En daar moet je
wat voor over hebben!



KONING SMULPAAP

Er was eens een koning die alles had wat hij maar wensen
kon. Hij was rijk, hij had een prachtig paleis, een lieve vrouw,
ondeugende kindertjes en er was geen oorlog in zijn land.
Toch was de koning een beetje verdriefig. Weet je waarom?
Hij was dol op taart en dat was het enige dat zijn vrouw
niet kon maken. Koken kon zij heerlijk, maar al :
haar taarten mislukten altijd! Op een dag
stapte een vrouwtje het paleis binnen. Ze
had een heerlijke taart in haar handen.
- Dieis voor u, sirel zei ze. kheb ==
gehoord dat u zo graag taart lust,
als u wilt bak ik er elke week-een
voor u. Het gezicht van de koning
klaarde helemaal-op.
- Maar datis een geweldigidee,..
riep hij uit. Nu ben ik-pas_gelukkig!
P il p ‘QW 9
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DE VANGST

Op het oude bruggetie bij het beekje heeft Knor zijn
hengel uitgegooid. Plotseling verdwijnt zijn dobber.

- Eindelijk beet! roept Knor en hij trekt met al zijn kracht
de hengel omhoog. Dan verschijnt het kopje van zijn
broertje Krul boven water.

- Is het een goede vangst? vraagt Krul lachend.

- Dat wordt een heerlik maaltje, plaagt Knor terug.
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WAT EEN PECH

Het tuinpad van Bruno is aan reparatie foe. Met een grote
drilboor haalt hij alle oude steentjes weg.

- Wat is zo’'n apparaat toch zwaar! zucht Bruno.

- En wat maakt het een kabaal! piepen de vogelties.

Flap het jonge hondije komt kijken waar dat vreselijke

geluid vandaan komt. Hij blaft en Bruno kijkt op ...

Maar wat gebeurt er? Opeens spuit er een grote straal

water vit de grond.

- Oh, oh, jammert Bruno. Ook dat nog! Nu moet niet alleen
mijn tuinpad worden gerepareerd, maar ook de waterleiding!
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GREVEL DE
SPRINGKIKKER

Dat kikkers goed kunnen springen weet natuurlijk iedereen.
Maar dat kikkers soms wedstrijden houden in hoogspringen,
is een geheim dat alleen de dierenvriendjes kennen. Zul je
het niet verder vertellen? Vandaag probeert Grevel de kikker
zijn eigen record te verbeteren. Dat valt niet mee. Hij heeft het
zichzelf extra moeilik gemaakt. Martin de hagedis rijdt op zijn
rug mee. Dat is een goede oefening voor zijn spieren!

- Kijk uit, Martin! Daar gaan we, roept Grevel.

- Joepie, het lukt! roept Martin. En samen zweven ze over het
touw, waarna Grevel weer veilig op zijn kikkerpoten terecht
komt. De andere kikkers juichen hem toe.

- Een nieuw wereldkikkerrecord! roepen ze in koor.
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| HET VLIEGEND TAPUT
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7 Bob, Iris en hun hondie Brekkie ziften op het tapiit in
de kamer. Bob speelt op de fluit. Hij is de fakir.
- We vliegen! zegt Iris. Houd je vast, Brekkie, anders
val je naar beneden. Jammer dat tapijten niet echt
kunnen vliegen. Maar als je je oogjes dicht doet, lijkt

het net of je zweeft.




VAREN IN EEN
NOTEDOP

Frits de mier heeft een
notedop gevonden en dat
heeft hem op een idee
gebracht.

- Dat wordt mijn bootije!
zegt hij. Nu nog iets vinden
om mee te roeien. Op weg
naar het beekje ziet hij twee
lucifers liggen.

- Hoera! roept Frits. Ik

ben klaar voor de vaart.
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IJSPEGELS

Rita het konijn is vroeg
opgestaan. Ze staat vol
verbazing naar haar
venstertje te staren. Het
heeft hard gevroren en er
hangen lange ijspegels aan
het kozijn.

- Mijn huisje lijkt wel een
ijspaleis! zegt Rita trots.



MAMA IS
EEN BEETJE BOOS

Rozemariintie en haar broertje Bart, de fwee jongste
koniinties van de familie Strik, zijn een beefje stout
geweest. Gisteren hebben ze met hun vriendjes in huis
gespeeld en zoveel rommel laten liggen, dat moeder
begon te mopperen. Moeder is nu boodschappen doen
en Rozemarijntje en Bart willen het weer goed maken.

- Wat zullen we voor mama doen? vraagt Bart.

- We dekken vast de tafel! antwoordt Rozemarijnfie.
Samen pakken ze het tafelkleed en leggen dat op tafel.

- Zou mama nog boos op ons zijn? vraagt Rozemarijntje.
- Volgens mij niet! zegt Bart. Als ze straks de gedekte tafel
Ziet, is ze weer heel blij met ons!
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DE APENVRIENDEN

Snuiter, Fluiter en Guiter zijn echte vrijbuiters. Er is er
altijd wel één aan het verhuizen. Dit keer is Snuiter
aan de beurt. Hij heeft een nieuw huisie, dat hij moet
schoonmaken en verven.

Fluiter en Guiter zijn natuurlijk van de partij. In een grote
auto, volgeladen met emmers, kwasten en verf, rijden
ze naar zijn huisje.

- Aardig, dat jullie me weer willen helpen! zegt Snuiter,
die achter het stuur zit.

- Vrienden helpen elkaar toch altijd! zeggen Fluiter en
Guiter eensgezind.
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DE VUURPIIL

Krulstaart en Grijs hebben een grote
vuurpijl gekocht. Grijs vindt het eigenlijk
geen goed plan, want vuurwerk
afsteken is gevaarlijk. Krulstaart

houdt de lucifer bij de lont.

Boem! De vuurpijl schiet omhoog ...

en gaat rakelings langs het huisje

van boer Zuurbier!

Oef, dat loopt maar net goed af!

- De boerderij had in brand
kunnen vliegen! roept Grijs
geschrokken. Dit doenwe
nooit meer! 5;#’”
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DE OUDE WIJZE UIL

Meneer de uil is al heel erg oud en nog elke dag geeft hij de
dieren uit het bos goede raad. ‘s Avonds, als alle dieren slapen,
pakt hij een dik boek en gaat in zijn gemakkelijke stoel zitten
studeren.

- Alle wijsheid komt uit boeken! zegt de oude uil deftig.

VROLIJKE
VLEKKIE

Vlekkie, het hondje van

Hansije, vindt het heerlijk

om in de tuin te ravotten.

En als het zonnetje schijnt

is Vlekkie op zijn best.

Met een vrolijk gekleurde bal
speelt hij een vitgelaten spel.

Hij doet zo mal, dat hij de
konijntjes aan het lachen maakt.




HET VLIEGTOCHTJE --

Rekel en Vlegel, de twee muizenvriendijes, hebben een grote
wens. Ze zouden zo graag eens willen vliegen. Maar ja ...

muizen hebben geen vleugelties.

Ze staan vandaag weer aan de oever van de plas en kijken
jaloers naar de vogeltjes in de lucht. Juffrouw ooievaar ziet
hen staan en vliegt op de muisjes af.

- Zin in een vliegtochtje, jongens? vraagt ze. Jullie moeten

ie wel heel goed vasthouden, hoor! Let op! Daar gaan we,
roept ze. Dit is het avonfuur waar Rekel en Vlegel al jaren

van droomden.
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SNUFFEL DE PILOOT

Snuffel heeft een hele moeilijke opdracht gekregen. Hij
moet een stapel post naar een ander land vliegen.

- Kijk uit, het is lange tocht! zegt de postbaas.

Als Snuffel met zijn vrachtie door de lucht zweeft, denkt hij:
- Geen tocht is mij te lang! Vliegen is het fijnste dat er is.




DE GELE
GLIJBAAN

Als.Ludwig de mier door de

wei loopt, Ziet hij iets vreemds.

- Wat zou dat zijn? vraagt

Ludwig zich of.

- Ik weet het al, het is een gliibaan!
Hij klimt naar boven en ... roets;j ...

daar glijdt hij naar beneden.

Er komt een dag dat Ludwig weet,

hoe dit gele ding werkelijk heet.

EENDJES
VOEREN

Elke zaterdagmiddag gaat
Boris samen met zijn
moeder de eendjes
voeren. Al het

oude brood

nemen ze mee

naar de vijver.

De eendjes kennen
Boris goed. Als ze
hem aan zien komen, S8
zwemmen

ze blij naar de
vijverrand.
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OP BEZOEK

Het is maandag. Dat is de dag, dat Roodstaart met zijn karretie
vol noten en eikels door het bos loopt. Roodstaart is koopman

en hij verkoopt zijn lekkers aan de andere eekhoorns.

- Noten ... verse noten! klinkt het al uit de verte.

Slipper heeft hem gehoord en loopt snel zijn huisje uit.

- Geef mij maar drie eikels, want ik krijg vandaag bezoek! zegt hi.
- Zo, wie komt er dan? vraagt Roodstaart.

- Jii! zegt Slipper. Jij bent altiid zo druk bezig, dat wij je vitnodigen
voor een kopje thee met eikeltjestaart!
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DE VREEMDE SCHAT

Edgar is een zeerover. Toch is hij niet zo kwaad als hij eruit ziet.
Met zijn boot trekt hij over de wijde zee en eigenlijk doet hij
geen vlieg kwaad. Edgar heeft een echt piraten-plan. Hij wil een
schat begraven op een onbewoond eiland. Een schat ... jawel,
maar schatten zijn van goud en zilver en dat bezit Edgar niet.
Wat doet die malle Edgar nu? Hij begraaft een kist met daarin
een lange brief. En weet je wat er in die brief staat?

- De eerlijke vinder mag deze schat houden!

Heb je ooit zo'n grappige zeerover meegemaaki?




HERMAN STRIKT ZIUN
KLEREN

Herman de hamster is chauffeur op een stoomwals. Dat is
zo’'n zware machine waarmee straten worden gladgemaakt.
Het is weekend en Herman is vrij. Hij is druk bezig in zijn
huisje. Hij stoft zijn meubeltjes af, wast zijn kleertjes en

haalt zijn schone pakjes van de lijn. Maar wat is dat nu?

Zijn strijkijzer is kapot. Hij kan toch niet met kreukels in zijn
kleren naar zijn werk? Daar weet Herman wel iets op!

Hij legt zijn kleren op een groot stuk karton en rijdt er met zijn
stoomwals overheen.

Toch handig zeg, zo'n stoomwals.

R e e——




KRIJN DE
VOGELVERSCHRIKKER

Achter in het korenveld van boer Karel staat Krijn de
vogelverschrikker. Dag in dag uit staat hij daar en doet
trouw zijn werk.

- Ik zou zo graag eens bezoek hebben! zucht Krijn. |k heb
zo'n eenzaam beroep. Een eindje verderop in het veld woont
Linda het konijntje. Ze heeft wel gezien dat de vogelverschrikker
een beetje verdrietig kijkt.

- We gaan hem even gedag zeggen! zegt ze tegen Scheelfie
de mol, die op theevisite is. Met een grote bos bloemen uit
haar tuintje gaan ze naar Krijn toe. Daar kijkt hij van op!

- Ziin jullie dan niet bang van me? vraagt hij stralend.
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DE VOS DIE NIET
SLIM WAS

Rik het konijn en Rogier de eekhoorn zijn al heel
lang vriendjes. Ze halen samen ondeugende
streken uit en vertellen elkaar alle geheimpijes.
Reno de vos, nieuwsgierig als altijd, is in de boom
gekropen om stiekem af te lvisteren wat die twee
te vertellen hebben.

Rik en Rogier hebben de vos al snel in de gaten.

- Hé! zegt Rogier, weet je het laatste nieuws al?

- Kom, vertel op, zegt Rik met een knipoog.

- Er zit hier een vos in de boom, die ons afluistert.
Denk maar niet dat hij @€én geheim te horen krijgt.
- Sliep vit, vosije! roepen het konijn en de eekhoorn.




BETSIE EN
BABBELTJE
BEVER

Bij het grote Leliemeer
woont de familie bever.
Als het mooi weer is, zit
moeder Betsie te genieten
op een boomstammetie.
Haar kindje Babbeltje
spartelt in het water.
Voorzichtig zwemt ze
tussen de mooie planten
door. Eén bloem drijft los
op het water. Die brengt
Babbeltje naar mama.

DE DROOM
VAN
KNUFFEL

Knuffel droomt. Het is geen
leuke droom. Er zit een
reusachtig konijn achter
hem aan.

- Brr! zucht Knuffel als hij
wakker wordt. Voortaan
laat ik de konijnen met rust.
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HET HUISJE VAN
PLATVOET

In een grote paddestoel met een rood dak vol
grote witte stippen, woont Platvoet het konijn.
Hij heeft het er geweldig naar zijn zin.

Geen wonder! Zijn huisje ziet er zo knus en
gezellig vit dat iedereen die er langs

komt, even stil blijft staan om er naar te kijken.
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DE GROTE
DORST

Op de keukentafel staat een
groot glas limonade. Er is
verder niemand te zien ...
Mona de muis komt
voorzichtig vit haar holletie.
Met een klein muizetrapje
klimt ze tegen het glas
omhoog.

Mmm! Dat smaakt ...

Maar wat zal Kareltje straks
raar staan kijken als hij ziet
dat zijn glas leeg is.

DE
CIRCUSOLIFANT

Trots stapt Jumbo de
circuspiste binnen. Hij
flappert met zijn grote
oren en slingert de bel

die hij met zijn slurf
vasthoudt heen en weer.

- Hooggeéerd publiek!
zegt de circusdirecteur. De
voorstelling gaat beginnen.
Jumbo knikt instemmend
en het publiek applaudisseert.
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